Meditatie bij het avondmaal
21 juni 1998 lezing Lukas 9, 10-17

Gemeente van Jezus,

Opvallend in de evangelielezing uit Lukas zijn vandaag de vele getallen die er
genoemd worden:

het gaat er over 12 leerlingen, 5 brogden, 2 vissen, 5000 mensen in groepen
van 50 en tenslotte twaalf manden met voedsel die overblijven.

Het lijkt alsof Jezus hier een nieuwe economie presenteert.

Maar het verhaal begint eigenlijk met het getal 13.

twaalf leerlingen plus de heer zelf, dat is 13.

13 is vandaag een geluksgetal: Twaalf leerlingen en één meester vormen een
hechte eenheid van recht, vrede, en barmhartigheid.

Zovele getallen hier ook genoemd worden: De betekenis zit niet in de precieze
hoogte van het getal, maar de betekenis zit in de symboliek.

5 broden voor 50 mensen in 100 groepen, een schare van 5000.

Met andere woorden: Er is een enorme vermenigvuldiging van brood en vis.

God geeft hier een volle hand aan zijn schepping.

Twaalf leerlingen en één Meester voegen hier de daad bij het woord.

En tot onze vreugde blijft het feest niet beperkt tot het delen van voedsel, maar
tegelijk gaat Jezus ook door met zijn wonderen: Hij herstelt wat gebroken is en
Hij geneest de zieken.

Jezus geneest de zieken; o wat zou ons hart blij zijn, als Hij nu onder ons was,
om de zieken te genezen. En wat kun je dan verlangen naar de dag van zijn
Wederkomst!

Door e vele getallen die genoemd worden, lijkt het alsof Jezus een nieuwe
economie aankondigt. Maar wij weten dat het Jezus niet alleen gaat om h
oplossen van de economische schaarste. Jezus missie richt zich natuurlijiK op de
eerlijke verdeling van de vruchten van de schepping, maar bovenal doet Hij dat
met de ogen gericht naar de hemel. Jezus deelt uit, niet vanuit zichzelf, maar
vanuit God, vanuit de bron.

Als Jezus het brood zegent, dan is de dat de goddelijke zegen.

Want pas wanneer hemel en aarde verbonden zijn, pas dan valt er echt uit te
delen.

Met andere woorden: Wij delen niet alleen de vruchten, maar in dat delen leren
wij dat wij ons leven mogen delen met de Bron, met God. En hier bevinden we
ons zo'n beetje in de mystiek van het geloof. Door aan de Tafel van de Heer
brood en wijn te delen vieren we de eenwording met God, door Jezus Christus.
God vermenigvuldigt zich in ons, de Verborgen Vader woont in ons.

Wij zijn ons dit nauwelijks bewust.
Als we bezig zijn met ons werk, als we het huishouden in goede banen leiden,
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als we recreéren, als we aan een ziekbed zitten, als we piekeren, angstig zijn, of
als we geluk beleven, of eenzaam zijn; we zijn ons nauwelijks ervan bewust,
dat wij één zijn met God door Jezus Christus.

De Zoon bindt ons aan de Vader. Stel je toch eens dat we dat niet zouden
hebben, die eenheid met God. Dan zou het leven werkelijk nverdraaglijk zijn.
Laten wij blij zijn met God! Want het zet alle dingen die wij meemaken in een
ander licht.

Als je verbonden bent met God, dan kan zelfs een blinde zien hoe God het
leven bedoeld heeft.

Als je in Jezus' Naam verbonden bent met God, dan weet je dat je er niet bent
om beter te worden van de ander, maar dat de ander beter wordt van jou.

Als je verbonden bent met God, dan is een dal van diepe duisternis niet meer
angstaanjagend, zoals we zongen in Psalm 23.

Als we vandaag lezen dat Jezus zieken geneest, dan zouden we de schouders
kunnen ophalen of zeggen: Waarom die ene wel en al die andere niet. .~
Maar we zijn ons nauwelijks bewust, datons wonderen overkomen.
Dat wij opgetild worden uit duisternis, dat we op onverwachte wijze kracht
ontvangen, en dat we in onze keuzes in het leven soms verrast worden, a1 ¢t
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“De nﬂaaltud ‘des Heren is vanouds omnngz/met gebeden.
Zo hebben we het van Jezus geleerd.
En Hij is de enige die de mensen nodigt, van welke geloofsrichting ze dan ook
mogen zijn.
Maar het is van grote betekenis dat brood en wijn omringw/worden door
gebeden.
Hemel er aarde met elkaar verbonden.

En als we het evangelie onderzoeken, dan ontdekken we dat als Jezus het heeft
over het bidden, dan brengt hij het bidden altijd in verband met drie belangrijke
tema's: Bidden verbindt Hij altiid met: Het delen van het voedsel, met gastvrij-
heid en met de vergeving van zonden. U kunt het lezen in Luaks 11. En zo staat
het ook in het Onze Vader: Dagelijks brood en vergeving van schulden volgen
direct na elkaar.

Ook dat zijn we ons nauwelijks bewust.

Dat God in ons woont en dat wij daarin kracht vinden, om elkaar te vergeven.
En als wij durven geloven in deze bange tijd, dan mogen we met heel ons hart
aanvaarden, dat Jezus de belichaming is van dagelijks brood en vergeving van
schuld. Die twee, nooit los van elkaar.

Want het gaat niet alleen om een nieuwe economie, maar tegelik om een
nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Deze Tafel is niet alleen de oefenplaats van
een volmaakte en harmonieuze mensenwereld, maar deze Tafel is tegelijk de
berg vanwaar je uitzicht hebt op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.



We zijn ons dit alies nauwelijks bewust,

we durven het soms moeilijk te geloven,

maar we mogen vandaag, in een beetje brood en een beetje wijn,
ons ten diepste bewust worden,

dat wij nooit los raken van God,

omdat Hij niet loslaat

wat Hij met ons is begonnen.

God geve ons dat geloof en dié zegen
als wij het grootste geheim vieren dat we kennen,
Gods liefde voor ons.

AMEN



Voorbeden

Barmhartige God

hier zijn wij, samen onder dit oude dak

mensen met verstand, met gevoel, met geloof

en mensen met toekomst.

Wij danken U God, dat U de bewaarder bent van onze toekomst.
Want Uw Rijk ligt nog voor ons, dat hebben we nog tegoed.

Wij danken U vandaag dat we in de gemeente weer woorden vinden om te doen
en bidden om uw zegen over het gemeentewerk, het pastoraat, het jeugdwerk, de eredienst, de
lofzang en de ontmoeting.

Wij danken U goede God voor de geboorte van Nynke. Dat zij in vrede en geluk mag
opgroeien samen met haar ouders en haar broer en zus, en dat ze uw zegen mag ontvangen.

Wij danken U God dat wij de vrijheid hebben om uw liefde door te geven, om te beminnen en
bemind te worden, wij danken dat U ons al hebt liefgehad, voor we er erg in hadden.

Wij danken U vandaag ook voor wat we van medemensen ontvangen. De liefde van onze
naasten, de wijsheid van een oude moeder of vader, de onbekommerde vreugde van een kind,
de zegeningen van de vriendschap, de zorg in tijden van ziekte en verdriet, de steun van
begripvolle mensen. Daarvoor danken wi U.

Wij bidden vandaag God, dat Uw Woord in ons niet leeg zal blijven, maar vorm zal krijgen.
Dat we U dienen met de talenten die ons gegeven zijn.

Wij bidden voor gemeenteleden die door zorg en vragen overmand worden.

We bidden voor gemeenteleden die het erg moeilijk hebben vanwege eenzaamheid.

God, wees met uw grote liefde bij hen die verdriet hebben en daar nooit helemaal van los zullen
komen.

Wees onze gids als wij levenskeuzes maken, wilt U ons ook daarin vasthouden en helpen.
Wil ons beschermen daar waar wij het meest kwetsbaar zijn.

Maak ons tot mensen met ogen die niet alleen kijken maar ook aanzien,

met een hart dat niet alleen klopt, maar ook bewogen kan zijn,

met oren die niet alleen horen, maar ook kunnen luisteren

en met armen die niet alleen maar grijpen, maar ook kunnen omhelzen.

Zo zijn wij gezegend
en elkaar tot zegen.

Wij prijzen U God, Vader en Moeder van dit leven,
in u is alles geborgen.

STIL GEBED

ONZE VADER



