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Zusters en broeders,

Kerst 2005. En ik zat te preekmaken en dacht, wat kan ik hou nog
voor nieuws zeggen over het Kerstevangelie? Nou, niet zoveel dacht
ik, het is eigenlijk oud en vertrouwd, dat kerstevangelie. Het gaat over
die wonderlijke geboorte, over engelen die zingen vanuit de hemel,
het gaat over wijzen uit het oosten, die in een kind een Koning
herkennen. Het gaat over keizer Augustus de bezetter van het Heilige
Land.

En waar draait Kerst dan om? Kerst draait om vrede, wereldvrede.
Het is feest van Licht. Goddelijk Licht dat in ons midden is. Kerst is
feest van lichtjes in het donker. Het is het feest waar wij elkaar
toezingen, dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht.

Maar wat is Kerst nou voor ons als mens, voor u en mij? Wat is nu
eigenlijk het belangrijkste dat wij als mens ontvangen in de
boodschap van Kerst?

Ik denk dat ik het weet.

Ik heb het bekende kerstverhaal nog eens heel goed doorgelezen en
ik denk dat ik weet wat de blijde boodschap voor u en mij is.

Toen ik het verhaal weer las, toen viel mij op wie nu eigenlijk als
eerste het bericht van de geboorte van Jezus hoorden. En dat waren
natuurlijk de herders. En wat zijn herders in die tijd, herders in die tijd
dat zijn vooral rand-figuren.

Herders dat zijn mensen die het hardst werken als het donker is, want
dan waken ze bij hun kudde. Zij werken in de nacht, want dan staan
ze op wacht om roofdieren weg te jagen.

In de maatschappij zijn het randfiguren maar:
Die herders dat zijn eigenlijk wachters in de nacht.

En uitgerekend die herders horen als eerste dat Christus geboren is.
Het hemelse nieuws bereikt eerst de wachters in de nacht.



En dat vind ik prachtig want zo werkt God dus nog steeds in onze
levensdagen.

Gods goedheid komt overal in deze wereld terecht, maar de eersten
die ervan mogen profiteren dat zijn de wachters in de nacht. Dat zijn
de herders van onze tijd: Dat zijn verplegers die 's nachts waken over
hele zieke mensen. De herders van onze tijd, dat zijn de vrijwilligers
die gaan naar duistere plekken op de aarde, om daar verlichting te
brengen in de menselijke nood. En zo zijn er nog wel meer herders in
de moderne tijd.

Die herders die staan op wacht. Ze wachten. Maar ze staan niet af te
wachten, nee, ze verwachten. En verwachten is heel iets anders dan
afwachten. Afwachten dat is, we zien wel; maar verwachten dan
wacht je vol verlangen omdat je weet wat er komt.

lemand die gelooft, die weet wat hem of haar te wachten staat.
Gods goedheid wacht op ons, als wij God ontmoeten.

Als je in een verpleeghuis moet wonen, dan kun je ook het gevoel
hebben dat je in de maatschappij een randfiguur bent geworden. En
dan kan het donker zijn in je leven. Als je geheugen niet meer wil, als
je beelden van je leven ziet, als je in de war raakt, omdat je niet weet
waar je bent, dan voel je dat je niet meer midden in het leven staat.

Maar wie wij ook zijn en waar wij ook wonen, wij mogen allemaal
proberen te zijn als de herders in de nacht. leder van ons kan waken
en bidden. leder van ons heeft toekomst waar we naar mogen
verlangen. leder van ons mag geloven.

En geloven is dus eigenlijk letterlijk een wachtwoord.

ledere dag wachten wij op God, en vragen we of God God wil zijn in
ons persoonlijk leven.

Geloven dat is wachten als een herder, niet afwachten, maar als
mensen die geestelijk in verwachting zijn.

En geregeld wordt dat gelovig wachten beloond.
Het wachten van de herders wordt beloond, want zij mogen de Zoon
van God aanschouwen.

En uw en mijn wachten wordt zo nu en dan ook beloond, niet altijd,
maar wel regelmatig.

Wij worden beloond, als wij nieuwe kracht ervaren op momenten dat
het moeilijk is.



Ons wachten wordt beloond als iemand ons troost of liefheeft.

Ons wachten wordt door de hemel beloond, als wij ons veilig voelen
in Gods hand.

Een kind is ons geboren, een goddelijk kind, Jezus de Heer.
Tijdens zijn leven heeft Hij licht gebracht in het leven van de mensen,
En nog iedere dag mogen we van dat geschenk genieten.

Dat is Kerst.
En Kerstfeest is tenslotte een kleine maar belangrijke opdracht.

Die opdracht die zo mooi verwoord is in dat kerstlied over kaarsjes in
de nacht, daar staat:

“Jezus zegt ons ook, dat het zo donker is,

overal op aarde zonde en droefenis.

Laat ons dan in het duister heldere lichtjes zijn,

jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn.”
Dit is de opdracht van Kerst, dat wij heldere lichtjes mogen zijn in het
leven van onze medemens. Doe dat maar, in het klein, in je eigen
hoekje, want dat is bijzonder waardevol.
Wees een licht in de nacht, voor elkaar.
God zal het zien en Hij zal het zegenen.
Dit is de blijde boodschap van dit Kerstfeest.

Ik wens u van harte een gezegend Kerstfeest!

AMEN



