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Als klein jongetie ging ik altijd braaf mee naar de gereformeerde kerk in Sexbierum.
En het was er eigenlijk altiid hetzelfde. Een beetje kaal vond ik de kerk altijd. En
iedere zondag liedjes zingen en naar een preek luisteren.

Maar met Kerst dan was het net even anders. Met Kerst werd er altijd een prachtig
geborduurd kleed aan de preekstoel opgehangen. En daar waren mooie letters op
geborduurd en er stond:

Alzo lief had God de wereld, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven.

Tk herinner me dat doek nog goed. En als het er hing dan was het net of het in de
kerk warmer was dan anders.

En ik weet nog dat ik als klein jongetje het al eens was met de woorden op dat doek.
Dat God de wereld zo ongelooflijk liefheeft.
Dat doek zei me veel meer dan alle preken bij elkaar.

Vandaag horen we wat het Licht van God voor mensen betekent.

En als ik het mag uitleggen, wat het Licht van God is, dan is dat volgens mij de liefde
van God.

En die liefde die komt langs talloze wegen naar ons toe. Gods liefde komt naar ons
toe door Jezus zelf, door zijn woorden, maar Gods liefde stroomt ook naar ons toe
door de natuur en door medemensen, door de liefde van kinderen, door goede
daden die we verrichten. Het leven is vol van Gods liefde, want in zijn ogen zijn wij
allemaal zeer de moeite waard.

Iedere mens is de moeite waard.

Maar vanzelfsprekend is dat niet.

Wij leven in een tijd waarin de gelijkwaardigheid van de mens hevig ter discussie
staat.

En dan zet ik de televisie aan en dan zie ik programma’s als: De zwakste schakel,
total makeover, ik zie programma’s als de beste nederlander aller tijden of de beste
burgemeester van 2004, of ik zie idols of rivals of 100 sterren stralen en alzomeer.

En wat is nou de boodschap van al die tv-shows? Dat is dat je als gewoon mens
eigenlijk niet helemaal perfect bent. Je bent een zwakke schakel of je bent een lelijk
eendje of je bent net niet de beste of de grootste held.

De hoodschap die we zien is dat we ernaar moeten streven om uit te blinken en de
beste te willen zijn.

Is dat Kerst? Is dat Gods liefde in deze wereld?

President Bush is eindelijk begonnen met bezuinigingen om de keers van de dollar
omhoog te krijgen. En wat is zijn eerst bezuiniging? Zijn eerste grote bezuiniging is



dat hij alle amerikaanse hulporganisaties die voedsel brengen naar hongergebieden
een half miljard gulden minder gaat geven.

Een lekkere kersthoodschap is dat van de rijkste economie ter wereld en een zgn.
christelijke president.

Wat is de donkere werkelijkheid van Kerst in onze Nederlandse samenleving? Het
donkere nieuws is dat we steeds meer uit elkaar gedreven worden. Godsdiensten

worden tegen elkaar uitgespeeld, minderheden beginnen weer angst te voelen dat ze
gepakt zullen worden.

En dat terwijl we allemaal wel weten hoe God wil dat met elkaar samenleven.
We weten wel hoe het hoort: Vrede, gerechtigheid, solidariteit en liefde.

We weten wel hoe we in Gods Licht kunnen leven.

Maar doen we het ook met z'n allen?

Tk vraag jullie: Durf je te leven in het Licht van God?

Wat is het Licht? Johannes 1 is een lied over Gods prachtige schepping en in dat lied
staat die prachtige regel:

Het leven is het licht der mensen.
Dus wij moeten het licht niet zoeken in prestatie, of in het winnen, of in
Nee het leven zelf is het licht voor ons mensen zegt de Bijbel.
En dat geloof ik van harte.
Het leven is ons licht.
Het dagelijkse leven. Het feit dat je leeft, dat je ademt, dat je wakker wordt, het feit
dat je kunt beminnen dat je kunt bewegen. Het hele leven met alles wat erin is dat is

het licht waarin wij leven.

En dat alles heeft Gods ons gegeven.
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