Kerk School en Thuis 1998 Stiens “Job, een zangspel’

Dit zangspel kan door 6 personen, kinderen, desnoods met een volwassene
worden uitgevoerd in de kerkdienst, samen met de gemeente.

Lezen: Toen de drie vrienden van Job hoorden van al het leed dat Job getroffen
had vertrokken ze uit hun woonplaats: Elifaz, Bildad en Zofar. Ze kwamen bij
elkaar zoals ze afgesproken waren om Job te gaan beklagen en hem te troos-
ten. Maar ze herkenden Job eerst niet, want Job zat in zak en as. De drie
vrienden weenden en scheurden ook hun kleren en strooiden stof op hun hoofd.
En ze zaten bij Job op de grond, zeven dagen en zeven nachten. En niemand zei
wat tegen Job want ze zagen dat hij een groot verdriet had.

Job: Ik wil niet denken aan een geboortedag, als men zegt: “er is een jongetje
geboren’
Mijn leven is kapot, ik wil niet meer!

Vriend 1: Vertel ons toch Job, wat je verkeerd hebt gedaan, waarom dit bitter
lot jou is overkomen?

Job: Hou op met dat gepraat, ik verdraag het niet, God heeft mij verlaten!
Drie vrienden: Maar God is goed! God is goed!

Allen zingen: Gezang 432: 1

"Wat God doet dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig.
'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.
In nood is mij zijn trouw nabij.
Ja Hij, de Heer der heren, blijft eeuwig wijs regeren.’

Vriend 2: Je moet het nu maar zeggen, Job, en je niet langer groot houden;
heb je misschien in je rijke leven niet genoeg aan de arme mensen gedacht?

Job: Hou op met dat gepraat, ik verdraag het niet, God heeft mij verlaten!
Drie vrienden: Maar God is goed! God is goed!

Vriend 3: Je moet het maar toegeven Job, God heeft altijd gelijk, en jij niet,
ook al ben je nog zo vroom!

Job: Hou op met dat gepraat, ik verdraag het niet, God heeft mij verlaten!
Drie vrienden: Maar God is goed! God is goed!
Allen zingen: Gezang 432: 2

"Wat God doet, dat is welgedaan,
Hij is mijn licht en leven.



Ik wil mijzelf van nu voortaan
blijmoedig aan Hem geven,
omdat ik weet in vreugd en leed:
zijn vaderlijke ontferming blijft eeuwig mijn bescherming.

Job: Ik wou dat ik wist waar God woonde. Ik zou naar hem toegaan en zeggen
dat ik onschuldig ben. En ik zou van Hem willen weten, waarom al deze rampen
over mij zijn gekomen. Maar God is ver weg, en ik ben bang voor wat Hij van

me wil.

Lezen: Toen hielden de drie vrienden op met praten tegen Job.
En een andere man Elihu wilde het nog wel proberen.

Elihu: Mensen zijn niet rechtvaardig Job, maar God wel. Wie ben jij om God te
vragen om een uitleg? Je moet kijken naar wat je nog wél hebt en God daarvoor
danken en een beetje tevreden zijn. Want God is groot en wij begrijpen Hem
niet.

Allen zingen: Gezang 432: 3
"Wat God doet dat is welgedaan
daar laat ik het bij blijven.
Al moet ik door de engten gaan
waar mij de dood zal drijven -
als God mij leidt kan ik de tijd
van duisternis verdragen: ik zal zijn licht zien dagen.'

Lezen: En Job beklaage zich bij de Here God, maar God antwoordde hem: Wil jij
met mij redetwisten, Job?

Job: Here God, ik zal mijn mond houden en niet meer spreken, tegen U kan ik
niet op!

U bent Almachtig en Heilig. U te begrijpen dat is haast niet mogelijk.

Ik wist van U, van horen-zeggen, maar nu heb ik U zelf gezien.

Daarom zal ik alles herroepen wat ik tegen U heb gezegd.

Lezen: En de Here bracht voorspoed in het leven van Job. Job kreeg nog meer
bezittingen dan hij vroeger ooit had gehad: 14 duizend stuks kleinvee,” 6
duizend kamelen, en heel velen koeien en ezelinnen. Job kreeg zeven zonen en
drie dochters, en die dochters waren de mooiste vrouwen in het hele land. En
Job leefde nog lang en gelukkig. En toen hij heel oud was geworden stierf Job,
van het leven verzadigd.

Allen zingen: Psalm 30: 5
“Gij hebt mijn weeklacht en geschrei
veranderd in een blijde rei!
Mijn rouwkleed hebt Gij weggedaan,
uw vreugdekleed deed Gij mij aan,
dat ik zou zingen tot uw ere
in eeuwigheid, mijn God, mijn Here!



